Laatste berkdienst van wct de Oodterkert te
Sweet

Qoudag 12 maant 2023




Uit liefde voor jou

Als basis voor de schikking gebruiken we
kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg.
Als de liefde belangrijk is om je in te leven

in verhalen van de ander, dan is dat niet een
rechtlijnig pad maar een route met onverwachte
wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van
belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere
week een andere op de natuur geinspireerde
organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel.
Voor ieder viermoment in deze periode wordt er
iets van symboliek toegevoegd aan de schikking,
passend bij de lezing. De eerste schikkingen
hebben een sober karakter. De

Veertigdagentijd begint immers

somber en start met een

periode van bezinning en

reflectie. De liturgische kleur

Is dan ook gedurende de hele

periode paars. Naarmate we

dichter bij Pasen zijn worden de

schikkingen kleurrijker

en uitbundiger van

karakter. Met Pasen

verandert de kleur

naar wit.




Orde van dienst voor zondag 12 maart 2023
de derde zondag van de Veertigdagentijd

waarop we

afscheid nemen van de Oosterkerk

Aanvang kerkdienst 10.00 uur

Voorganger : ds.Marije Mazereeuw
Organist : Bob van der Linde
Ouderling van dienst  : Roel Nak

Lector : Jannie Hofstee
Kindernevendienst : Jolanda

Koster : Roelof Dijkstra
Beamer : Klaas Faber

Beeld : Henk de Vries

Welkom en mededelingen

De kaarsen worden aangestoken

Openingslied: Zomaar een dak (Lied 276)

276:1

276:2

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan

om recht voor God te staan.

276:3

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort

Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,

doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

Bemoediging en groet

De kinderen in het midden



Projectkoor ‘Ocke’ zingt Het heden wordt verleden

Het heden wordt verleden
Vandaag sluit deze kerk

Ik kwam er heel mijn leven
In eerbied voor Gods werk
De Oosterkerk gaat dicht
Die tijd is echt voorbij
Maar de Martini opent
Haar deur voor jou en mij.

Over de viering

We luisteren naar: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Gebed

Schriftlezing: Johannes 4: 5-26

Muziek: God roept de mens op weg te gaan (Lied 542)

542:1 542:2

God roept de mens op weg te gaan, Het volk van God was veertig jaar
zijn leven is een reis: —een mensenleven lang —
‘Verlaat wat gij bezit en ga op weg naar het beloofde land,
naar 't land dat Ik u wijs.’ het land van Kanaan.

542:3 542:4

Heer, geef ons moed en doe ons gaan Eer aan de Vader en de Zoon
uw weg door de woestijn en aan de heilige Geest,

en laat uw Zoon een laaiend vuur, God, die al voor de eerste mens
een nieuwe Mozes zijn. belofte zijt geweest.
Verkondiging

Orgelspel (tijdens het orgelspel komen de kinderen terug in de kerk)

Dank aan organist Folkert Binnema



Projectkoor ‘Ocke’ zingt Hoop en zin

Waar zijn we zonder hoop

Dat het strakjes beter gaat

Ook al lijkt het soms dat niets ons nog wil slagen
Alles donker om ons heen

Hoewel er toch ook hier of daar

In de verte iets van licht begint te dagen

Ga daar op af, o yeah, ga daar op af

Ga daar op af, en ga met goede moed,

Er gaat van alles mis, maar toch ook weer van alles goed
Soms schieten dingen ook vanzelf weer uit de knoop

En dat geeft hoop, o yeah, dat geeft hoop

En dat geeft hoop, dat geeft hoop, dat geeft hoop 2x

Waar zijn we zonder zin

In een toekomst met elkaar

Ook al zit de hele wereld je soms tegen alles lijkt kapot te gaan
maar altijd zijn er hier of daar

nieuwe kansen en nog onbekende wegen

Ga daar op af, o yeah, ga daar op af

Ga daar op af en ga met goede moed

Er gaat van alles mis, maar toch ook weer ook van alles goed
Het eind van iets krijgt vaak een nieuw begin

En dat heeft zin, o yeah, dat heeft zin

En dat heeft zin, dat heeft zin, dat heeft zin 2x

Ga daar op af en ga met goede moed

Er gaat van alles mis, maar toch ook weer ook van alles goed
Het eind van iets krijgt vaak een nieuw begin

En dat geeft hoop, o yeah, dat geeft hoop,

En dat heeft zin, o yeah, dat heeft zin

En dat geeft hoop en zin

Gebeden

Afscheid van de Oosterkerk



Slotlied: Wonen overal nergens thuis (Lied 419)

419:2
419:1 Wonen overal even thuis
Wonen overal nergens thuis handel en wandel en huis na huis
aarde mijn aarde mijn moeders huis loven en bieden op waarheid en waan
vallende sterren de schim van de maan wagen en winnen en verder gaan —
mensen die opstaan en leven gaan — mensen veel geluk.

mensen veel geluk.
419:3
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan —
mensen veel geluk.

Zegen, beantwoord met het gezongen ‘Amen’

COLLECTEN

De 1€ collecte is voor de Diaconie
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45

De 2¢ collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen
De bloemen gaan als groet van ons allen naar:
Dhr. M. van der Zwan Dekamalaan 17/ 317

Protestantse Kerk

Meezingavond
In de gerenoveerde Martinikerk van Sneek is op de avond van Tweede Paasdag om 19.30
uur een meezingavond.
Aan de muzikale avond werken mee het Sneeker mannenkoor EDOZA, Fanfareorkest CMV
Harmonie Sneek, de sopraan Tetsje van der Kooi en organist Bob van der Linde.

De presentatie is in handen van Aukje Westra.



