
Liturgie Paaszondag, 9 april 2023 
Opening hernieuwde kerk 
Munnekezijl 
 

Een nieuw begin 
 
Voor de dienst: 
Hij leeft 
Opgestaan 
(Sela) 
 
Afkondigingen  
Woordje Johan en Jan-Theunis 
 
Intochtslied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem 
 
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan! 
 
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 
 
3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet 
die vreest voor dood en helle niet.  
 
4. Want nu de Heer is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door zijn dood bereid, 
een leven in zijn heerlijkheid. 
 
Votum en groet 
 
Paaskaars (Door ouderling of diaken?) 
 
De Heer is opgestaan 
(Gemeente) Hij is waarlijk opgestaan 
Zijn licht schijnt in de duisternis 
(Gemeente) Tot openbaring voor de volken 
Jullie zijn allemaal kinderen van het licht 
(Gemeente) Aan de nacht en de duisternis behoren wij niet toe, AMEN 
 



Zingen: Opwekking 354, Glorie aan God 
Als het orgel deze niet doet, dan graag deze uitvoering. Zingen begint pas na 1.20 
https://www.google.com/search?q=glorie+aan+God&oq=glorie+aan+God&aqs=chrome..6
9i57j46i340i512l2j0i512l5.4568j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8#fpstate=ive&vld=cid:af125320,vid:mtuVuCC6I_g 
 
Gebed 
 
Lezen: Lucas 24: 1-12 (BGT) 
 
Zingen: Weet je dat de lente komt (Elly&Rikkert, You Tube?) 
https://www.youtube.com/watch?v=SQVNwoztj2Q 
 
Kindmoment 
 
KND lied 
 
Kleine Overdenking (Max 10 minuten) 
 
Zingen: Jezus Overwinnaar (Opwekking 832, You Tube?) 
https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8 
 
 
Lezen: Psalm 118: 17-29 (BGT) 
 
Zingen: De kerk van alle tijden 
 
De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond 
'T is Christus Die door lijden Zijn volk aan Zich verbond 
Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af 
'T was Hij die door Zijn sterven aan haar het leven gaf 
 
God houdt Zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt 
Door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt 
Al roepen van de torens, de wachters nog: "Hoe lang?" 
Straks gaat de dag beginnen wordt klagen een gezang 
 
Nog weet zij zich verbonden in haar drieënige Heer', 
met Wie zijn trouw bevonden, de strijders van weleer. 
Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, 
Tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid. 
 
Kleine Overdenking (Max 7/ 10 minuten) 
 
Psalm 118: 6, 7 
 
Gebed en voorbede (met zegen vragen voor maaltijd) 

https://www.google.com/search?q=glorie+aan+God&oq=glorie+aan+God&aqs=chrome..69i57j46i340i512l2j0i512l5.4568j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:af125320,vid:mtuVuCC6I_g
https://www.google.com/search?q=glorie+aan+God&oq=glorie+aan+God&aqs=chrome..69i57j46i340i512l2j0i512l5.4568j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:af125320,vid:mtuVuCC6I_g
https://www.google.com/search?q=glorie+aan+God&oq=glorie+aan+God&aqs=chrome..69i57j46i340i512l2j0i512l5.4568j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:af125320,vid:mtuVuCC6I_g
https://www.youtube.com/watch?v=SQVNwoztj2Q
https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8


 
Collecte (met uitleg) (Ondertussen Tot we thuis zijn (Lev, You Tube) 
 
Zingen: U geeft een toekomst vol van hoop (Sela, You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20 
 
 
Zegen 
 
Zingen slotlied: U zij de glorie 
 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer 
 
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 
En zegt telkens kere, Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
 
Kerkzaal wordt omgebouwd tot eetzaal. Neemt ff tijd in. 
Men kan rustig rondkijken terwijl alles klaargezet wordt. 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20

