Liturgie voor zondag 17 september 2023 in De Fontein te Dokkum

In deze dienst nemen wij afscheid van De Fontein als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-
Wetsens.

Voorgangers: van het pastoresteam: pastor Hilde Karssies, pastor Grietje Jelsma, jeugdwerker Renetta Jansma, ds. Hans
Oosterhoff en ds. Bernard Keizer. Organist: Hinke Talstra; medewerking door leden van ‘Oranje’, Janke Woudstra,
blokfluit en Melchert van der Zwaag, orgel.

Oranje speelt

Muziek: ‘Dank sei Dir, Herr (toegeschreven aan G.F. Handel), gespeeld door Melchert van der Zwaag, orgel en Janke
Woudstra, blokfluit

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 139:1,2 en 14

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 919

Kindermoment

Kinderlied

Gebed van de zondag

Inleiding op de Schriftlezingen

Eerste Lezing: Exodus 32 : 7-14

Zingen: Psalm 103:3en 4

Tweede lezing: Romeinen 14 : 5b-12

Oranje speelt ‘Groot is Uw trouw, o Heer’

Evangelielezing: Mattheus 18 : 21-35

Zingen: Lied 386

Woorden ter bezinning

Muziek, door Janke en Melchert

(evt. gedenken)

Gebeden, afgewisseld met coupletten uit Lied 972 (elke bede wordt besloten met:
(V) ... zo bidden wij:  (G) Blijf in ons midden, ga met ons mee)
Achtereenvolgens: bij de paaskaars: gebed, Lied 972 : 1 en 2 — bij het doopvont: gebed,
Lied 972 : 3 en 4 — voor de tafel: gebed, Lied 972 : 5 en 6 — bij de lezenaar met de bijbel:
Gebed, Lied 972 : 7 en 8 — Achter de tafel: gebed Lied 972 :9 en 10.

Stil gebed — gevolgd door ‘Onze Vader’

Mededelingen

Slotlied 418 - Zegen, beaamd met Lied 425 - Orgelspel / muziek



