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Orgelspel 
 
Welkomstwoord 
 
Zingen: Lied 217 – De dag gaat open… 

 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem, hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst 
 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
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Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde  
naar de voltooiing. 

 
Bemoediging en drempelgebed 
 
 vg. Onze hulp mogen wij zoeken en vinden 
 a: in de Naam van onze God; 
 vg. ‘Ik zal er zijn voor jou’ 
 a:  zijn naam zal uiteindelijk alles goed maken 
  vrede, licht en leven voor alle mensen. 
 
 vg. Heer, maak ons weer bewust van uw aanwezigheid.  
 a: Raak ons aan met de warmte van uw nabijheid, 
 vg. Keer uw gelaat naar ons toe, 
 a: en doe ons de adem voelen van uw Geest 
 vg.: maak uw Woord sprekend voor ons, 
 a: en verblijd ons in het gesprek met U. 
 vg: Palm ons in door de genegenheid van uw Zoon 
 a: en verbindt onze harten door de band van uw liefde.  
  Amen. 
 
Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4 
 
      Ik sla mijn ogen op en zie 
 de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan ? 
      Mijn hulp is van mijn HERE, die 
      dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 
      De HEER zal u steeds gadeslaan, 
      Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 
      Hij zal uw komen en uw gaan, 
      wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 
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Afscheid nemen… 
 
 
Gebed om ontferming 
Kyrië: 301e  

 
 
 
Glorialied: Lied 305 – Alle eer en alle glorie 
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Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan 
 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 

 
Gebed voor de opening van het woord 
 
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 32 vers 23-32a  
 
Zingen: Gezang 304 (LvdK)  God is getrouw, zijn plannen falen niet 
 
     God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
      Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
      Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
      laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
      en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
      volvoert zijn hand. 
 
     De Heer regeert ! Zijn koninkrijk staat vast, 
      zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
      een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
      blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
      de adem zijner lippen overmant 
      de tegenstand. 
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      De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt, 
      doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
      Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
      heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
      Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
      als Gods gezant. 
 
 
Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 2 vers 4 – 9  
 
 
Zingen: Evangelische Gezangen (1806) Gezang 22 

             – Rust nu mijn ziel! Uw God is koning 
 

1. Rust, mijn ziel? Uw God is Koning, 
heel de wereld zijn gebied; 
alles wisselt op zijn wenken, 
maar Hij zelf verandert niet.  

 
2. Ieder woelt hier om verand’ring, 

en betreurt ze dag aan dag.  
Hunkert naar het geen hij zien zal, 
wenst terug ’t geen hij eens zag.  

 
3. Rust, mijn ziel? Uw God is Koning, 

wees tevreden met uw lot; 
Zie, hoe alles hier verandert, 
en verlang alleen naar God.  

 
Verkondiging 

 
Orgelspel 
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Geloofsbelijdenis: gezongen Lied 340b 
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Gebeden 
 dankgebed 
 voorbeden 
 stilgebed 
 Onze Vader… 
 
 
Orgelspel en collecte 
 
 
NU DE DEUREN SLUITEN VAN DIT KERKGEBOUW   
 
 
Zingen: Lied: Lied 835 – Jezus ga ons voor 
 
1. 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 

2. 
Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, 
is het rechte pad. 

3. 
Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
 
 

4. 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
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LITURGISCHE ELEMENTEN WORDEN UITGEDRAGEN 
 
Bij de paaskaars       Laten wij bidden: 

O Licht van de opstanding dat alle duisternis verdrijft, 
o vuurkolom in onze nacht, nu wij opbreken van hier, 
smeken wij U: ga met uw licht ons voor 
op de weg naar uw koninkrijk. Zo bidden wij: 
A: Blijf in ons midden, ga met ons mee. 

 

Bij de doopvont 
God, die uw Naam wilt verbinden 
met de namen van mensenkinderen, 
hier waar mensen de doop hebben ontvangen, 
waar mensen hun doop hebben beaamd, 
smeken wij U dat wij van dag tot dag 
mogen leven uit de genade van de doop 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Zo bidden wij: 
A: Blijf in ons midden, ga met ons mee. 

 
Bij de kansel 

God die uw Woord doet klinken, 
en door uw Geest ons troost 
en opwekt tot lofzang en gebed, wij smeken U: 
blijf ons met uw Woord nabij, spreek ons aan 
en wijs ons de weg. Zo bidden wij: 
A: Blijf in ons midden, ga met ons mee. 

 

Op de plaats waar werd geknield en overledenen stonden 
God die trouw blijft in leven en in sterven, 
op deze plaats waar ambtsdragers zijn bevestigd, 
waar mensen zijn gezegend in hun trouw voor elkaar, 
waar wij afscheid hebben genomen van wie ons lief waren, 
smeken wij U: blijf ons allen met uw zegen nabij, 
één kerk in hemel en op aarde. Zo bidden wij: 
A: Blijf in ons midden, ga met ons mee. 
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achter de tafel: 
Christus, onze Gastheer, die door de tijden heen 
ons aan uw tafel hebt gevoed met uw eigen leven, 
nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw, 
smeken wij U: 
blijf ons versterken met uw gaven, wees onze reisgenoot 
op weg naar uw toekomst. Zo bidden wij: 
A: Blijf in ons midden, ga met ons mee. 

 
De tafel wordt afgeruimd...  
 
De dragers van de liturgische elementen staan voor in de kerk 
 
ZENDING EN ZEGEN, Amen, amen, amen. 
 
De dragers gaan naar het middenpad  
 
UITTOCHT UIT HET KERKGEBOUW 
De organist zet het voorspel van het slotlied in, de koster opent de 
buitendeur, de dragers keren zich naar de uitgang. Onder het zingen 
van het lied trekt de stoet als volgt de kerk uit: wie de paaskaars 
draagt, begeeft zich als eerste naar het gangpad.  
 
Wie de doop-schaal draagt, sluit aan;  daarna de dragers van 
kanselbijbel, antependium, avondmaalsgerei, andere kaarsen, 
schaal met collectezakken, bloemen. 
Dan volgen de leden van de kerkenraad, de dienstdoende 
ambtsdragers en de predikant. 
Hierna de gemeente, te beginnen bij de voorste rij. Als het lied uit is, 
voegt ook de organist zich in de stoet. Wanneer iedereen het 
gebouw verlaten heeft, draait de koster de deur van de kerk op slot 
en overhandigt de sleutel aan de voorzitter de kerkenraad 
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Zingen: Lied:  ‘Ga mee met ons’  
                  melodie: ‘Abide with me’, tekst Jan van Opbergen 
 

Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit,  
naar tijd en land, door U ooit aangeduid.  
Leef op in ons, de mens die leven moet,  
een die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.  
 
Ga mee met ons, verberg U niet altijd,  
gun ons een flits, een teken in de tijd,  
dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft  
en zonder wanhoop voor de vrede leeft.  
 
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?  
Een mens gaat dood aan enkel toen en nu.  
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop.  
Houd steeds in ons de toekomstmens ten doop. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorganger ds. Co Janssen 
organist: Ad Krijger 

 


