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     Zondag 2 juni 2024 

Afscheid van de Ontmoetingskerk 

 

Voorgangers: ds. Willem Biesheuvel 

& pastor Wilna Wierenga 
 

Organist: Herman Verbree 

 

Thema: “Wij zijn het huis” 
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HET JAAR 1912 

 

Een stem uit 1912…. 

 

Welkom en mededelingen 

                 Iedereen gaat staan 

Zingen: Psalm 84: 1 (Oude Berijming, hele noten) 

 

1. Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

o HEER, der legerscharen God, 

zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên 

om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

en aan mijn ziel het leven geeft. 

 

Moment van stilte, openingswoorden en groet 

 

Zingen: Psalm 84: 2 (Oude Berijming, hele noten) 

 

      2.   Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 

             de zwaluw legt haar jongskens neer 

             in 't kunstig nest bij Uw altaren. 

             Bij U, mijn Koning en mijn God, 

             verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 

             Geduchte HEER der legerscharen, 

             welzalig hij, die bij U woont, 

             gestaâg U prijst en eerbied toont. 

     Iedereen gaat zitten 

Over deze viering 

                

                                             HET JAAR 1969 

Schuldbelijdenis 
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Genadeverkondiging 

 

Wetslezing :Exodus 20:1-17 (Nieuwe Vertaling 1951) 

 

Zingen: Gezang 72 (119 Gezangen) 

 

           De kerk van alle tijden 

kent slechts één vaste grond. 

't is Christus Die door lijden 

Zijn volk aan Zich verbond. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af 

't Was Hij die door Zijn sterven 

aan haar het leven gaf. 

 

Uit ieder volk verkoren, 

toch in haar Heiland één 

is zij door Hem herboren, 

blijft dit haar kracht alleen: 

één Geest, één vast vertrouwen, 

één doop, één heil'ge dis, 

één Heer, op Wie te bouwen 

haar troost en rijkdom is. 

 

Een stem uit het jaar 1969…. 

 

                               HET JAAR 1987 

 

Voor jong en oud… 

 

Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar” 

 

Een stem uit het jaar  1987… 

 

 

                                                HET JAAR 2011 
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Gebed bij de opening van de Schrift  

 

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 40:34-38 

 

Zingen :  Gezang 319:1, 2 en 4 (Liedboek voor de Kerken) 

 

Looft God, die zegent al wat leeft, 

der heemlen Heer is Hij,  

die tussen ons zijn woning heeft. 

Die ver is, is nabij. 

 

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 

dat naar de morgen vaart. 

Hij is de hartslag van ons werk, 

Hij houdt het welbewaard. 

 

Looft God, want Hij spreekt onze taal, 

Hij troont op onze lof. 

In woord en doop en avondmaal  

houdt Hij bij ons zijn hof. 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Hebreeën 3:4-6 

 

Zingen: “Ubi caritas” (Latijn en Nederlands beide 2x, In de Gloria p.40) 

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 

Daar waar liefde heerst en vrede, 

daar waar liefde heerst, daar is God met ons.  

 

Een stem uit het jaar 2011…  

 

                                       HET JAAR 2024 

 

Overdenking – thema: “Het huis zijn wij” 
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Zingen : Lied 970 : 1,2,3,4 en 5 

 

1. Vlammen zijn er vele, 

            één is het licht, 

            licht van Jezus Christus, 

            vlammen zijn er vele, 

            één is het licht, 

            wij zijn één in Christus. 

 

2. Ranken zijn er vele, 

            één is de stam, 

            wijnstok van het leven, 

            ranken zijn er vele, 

            één is de stam, 

            wij zijn één in Christus. 

 

3. Gaven schonk Hij vele, 

            één is de Geest, 

            Geest van Jezus Christus, 

            gaven schonk Hij vele, 

            één is de Geest, 

            wij zijn één in Christus. 

 

4. Velen mogen dienen 

            als onze Heer, 

            Hij wast onze voeten, 

            velen mogen dienen 

            als onze Heer, 

            wij zijn één in Christus. 

 

5. Leden zijn er vele, 

            één is zijn kerk, 

            wij zijn Christus’ lichaam, 

            leden zijn er vele, 

            één is zijn kerk, 
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           wij zijn één in Christus. 

 

Een stem uit het jaar 2024… 

 

Symbolische overdracht van de kerk aan John de Wit 

 

Gedicht: “Tot troost” van Wim Schrijver 

 

Hoe pijnlijk het verlies 

van alles wat niet blijven mocht, 

voor ieder die zo trouw 

de eigen kerk bezocht. 

Hier werd gedoopt, 

het zegel, teken van ’t verbond. 

Hier klonk bij brood en wijn 

de dank uit hart en mond. 

Is dit ons huis niet meer, 

wees, Heer, ons onderkomen, 

een toevlucht zonder schromen. 

Wil in ons wonen, Heer. 

 

Hier vond het afscheid plaats 

van liefsten, jong of oud. 

Hier klonk het ‘ja’ 

van mensen aan U toevertrouwd.  

Geef, Heer, geloof: 

wij staan in Christus niet alleen. 

Schenk ons uw troost: 

de kerk is meer dan hout en steen. 

Is dit ons huis niet meer, 

wees, Heer, ons onderkomen, 

een toevlucht zonder schromen. 

Wil in ons wonen, Heer. 
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Zingen: Lied 280:2, 3 en 7  

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

            de stormen heeft doorstaan, 

            waar nog de wolk gebeden hangt 

            van wie zijn voorgegaan, 

 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 

            van wie maar mensen zijn, 

            de pijler die het alles schraagt, 

            wilt Gij die voor ons zijn? 

 

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

            Maar blijven zal de kracht 

            die wie hier schuilen verder leidt 

            tot alles is volbracht. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

iedereen gaat staan 

Zingen: Lied 423 : 1,2 en 3 

 

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

            ga met uw licht voor ons uit! 

            Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

            ga met God! 

            Vaya con Dios en à Dieu! 

 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

            ga met uw licht vóór hen uit! 

            Al onze vrienden wensen wij vrede: 

            ga met God! 

            Vaya con Dios en à Dieu! 

 

3. Voor alle mensen op onze weg: 
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             vrede en goeds in elk huis! 

             Voor al wie kwamen onder dit dak: 

             ga met God! 

             Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen:  gevolgd door gezongen amen 

 

Orgelspel 


