
Afsluitend middaggebed bij de buitengebruikstelling van de Pniëlkerk te Almelo 

_________________________________ 

Aansteken kaarsen in stilte 

openingsgebed 

A. zingen:        lied 859: 1, 3, 4 

Korte inleiding op de lezing 

Lezing:             Exodus 33: 12-17 

Zingen: lied 139: 1 en 5 

GEBEDEN EN HANDELINGEN BIJ AFSCHEID EN OVERGANG 

Nij de overhandiging van de liturgische voorwerpen werd een kort gebed uitgesproken, dat 
beantwoord wordt door het zingen van een lied.  

Overhandiging Doopschaal 

Overhandiging gedenkboeken + stenen met namen aan Martijn Letteboer) 

Overhandiging avondmaalsstel  

Overhandiging antependium  

Overhandiging kanselbijbel  

Overhandiging brandende paaskaars en lantaarntje  

Zegen 

v. Nu wij deze Pniëlkerk voor de laatste keer verlaten, vragen wij nog één keer: 

A. LAAT ONS NIET GAAN, TENZIJ GIJ ONS ZEGENT! 

v. De HEER zegent u en Hij behoedt u, de HEER doet zijn aangezicht over u lichten en is u 
genadig, de HEER verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. 

A. (gezongen) AMEN 

Wij gaan achter de symbolische voorwerpen aan, verbonden met elkaar naar buiten, (paaskaars 
voorop, daarachter doopschaal, namen, avondmaalsstel, antepedium, bijbel en de voorganger 
tot slot die de gemeente vanaf de voorste rij laat aansluiten) terwijl we zingen: ‘Ubi caritas et 
amor, deus ibi est’ (lied 568) 

buiten 

Klok, vlag, sleutel, samen zingen ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Vooruit kijkend 


